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Veel bijzondere verhalen zijn er te vertellen
over mijn reizen in Niger, Mali en Burkina
Faso. Bijzonder omdat ik vooral als enige
blanke in Afrikaans gezelschap verkeerde.
Op die manier heb ik onvergetelijke dingen
meegemaakt en in menig hilarische situatie
verkeerd. In het verleden heb ik al een paar
keer wat verhalen laten printen. Nu heb ik
er enkele verhalen aan toegevoegd en alles
bij elkaar in één bundel samengebracht.

Ik heb vooral in Niger gereisd, een
bijzonder boeiend land dat in Europa
vrijwel onbekend is. Er leven veel
verschillende volken met allemaal hun
eigen gebruiken. Ook al is het land één
grote zandbak, desondanks spreken de
Nigerijnen van: ‘mon beau pays’. Daar sluit

ik me volledig bij aan.

Marlies Swen (1947) heeft jarenlang op verschillende
middelbare scholen lesgegeven. Toen is ze een totaal andere
kant opgegaan: ze raakte in de ban van West-Afrika. Samen met
een paar vriendinnen heeft ze in 2008 de stichting VivaSahel in
het leven geroepen. Deze stichting richtte (en richt) zich op

ontwikkelingsprojecten, zoals putten, microkredieten, een

school en een ziekenhuis. Dat alles in nauwe samenwerking met

de mensen ter plekke. Met hen reizend en overleggend heeft ze

de stof voor dit boek verzameld.
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